levensverhalen




Kiki Jaspers.
Fotograaf en Podcastmaker

Jaren geleden werd ik zelf ernstig ziek en stond

ik op het punt afscheid te moeten nemen van

het leven. Deze intense ervaring is voor mij een
levensveranderend keerpunt. Sindsdien stroomt een
diep gevoel van vrede en kalmte door me heen, dat
me herinnert aan de essentie van het leven: liefde,

veerkracht en écht van betekenis zijn.
Dat beleven. Dat delen. Met elkaar.

Dat is de zin van het leven.

Verscholen in alledag.

v




Laatste levensfase

Op het moment dat je te horen krijgt dat je leven
- of dat van je kind - eindig is, verandert alles. De
urgentie om vol overgave lief te hebben, vast te
houden en herinneringen te maken is juist dan

intens aanwezig.

Fotografie en persoonlijke podcast

Mijn werk richt zich op mensen in een kwetsbare
levensfase, van kinderen tot jongvolwassenen, juist
omdat de urgentie van het delen van deze verhalen

zo voelbaar is.

Mijn kracht ligt in het creéren van authentieke

beelden en taal geven aan wat gevoeld wordt. Door
het vangen van de aanwezige energie en verbinding.
Precies op het juiste moment.




Tij laal ien
nhoe vol het (s met leven,
ook als je ziek bent!’

Christel Hafmans - Kinderhospice Kwatro




Na het overlijden

In de dagen na het overlijden komt er veel op

je af. Tussen het regelen door, ontstaan er ook
momenten van samenzijn. Troost vinden bij elkaar,
liefdevolle gebaren en bijzondere momenten die zich
onverwacht ontvouwen. Juist in deze week worden
verhalen met elkaar gedeeld en herinneringen

vitgesproken.

In deze dagen zijn er ook de laatste keren dat
degene die je liefhebt nog dichtbij is. Dat vangen,
in beeld en woord, biedt een bron van troost en

houvast voor iedereen die achterblijft.




Voor mij (s levenskunst:
het leven vangen (n liefde




De dag van het afscheid

Fotografie

Deze dag gaat vaak in een roes voorbij.

Er gebeurt veel: er wordt intens gevoeld, gesproken,
geluisterd en gedragen.

Juist daarom is het zo waardevol om deze dag vast
te leggen. In beelden die de energie van liefde en
verbondenheid vangen. Foto's die raken, troost
geven en houvast bieden.

Persoonlijke podcast
Daarnaast kunnen we op deze dag ruimte creéren
om de mensen die aanwezig zijn uit te nodigen hun
verhaal te delen.

Voor of na het samenzijn kunnen zij bij mij
aanschuiven om hun herinnering te delen.

Over degene die je liefhebt, de betekenis die hij of
Zij heeft gebracht in je leven en over wat er altijd zal
blijven.

Deze verhalen neem ik op in een persoonlijke
podcast, speciaal voor jullie. Opgenomen in hoge
kwaliteit, met professionele audio en video, zodat
elke herinnering helder en levendig blijft.

Een tastbare verzameling om terug te kijken en

luisteren en altijd dichtbij te voelen.
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LAAT ZIEN WIE JlJ BENT.

www.laatzienwiejijoent.nl
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